Nieuwsbrief — Wassenaar— 15 november 2025

Serie 46 — 2025 - 2026— tocht 4 (454)

Parkoersbouwer: Auke Jansma, al weer de 20 keer vanuit Wassenaar. & & &
Afstanden: 25, 15 en 10 km

Startlocatie: Rksv Blauw-Zwart (kantine), Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar,
consumpties kun je hier alleen met de pinpas betalen.

Parkeren: Bij Rksv Blauw-Zwart is een groot parkeerterrein aanwezig, staat het vol zoek dan even naar
een plaatsje in de omgeving.

Openbaar vervoer:

Trein: Den Haag Centraal » neem bus 43 richting Leiden via Wassenaar » uitstappen halte
Stadhoudersplein » volg pijlen RS80 naar startlocatie (1,17 km)

Trein: Leiden Centraal » neem bus 43 richting Den Haag via Wassenaar » uitstappen halte
Stadhoudersplein » volg pijlen RS80 naar startlocatie (1,17 km)

Aankomst vanaf ca 9:00 uur:
Trein: Voorschoten » neem bus 46 richting Wassenaar Duinrell » uitstappen halte Dr. Mansveltkade
» volg pijlen RS80 naar startlocatie (660 m)

Auto: vanuit Rotterdam/Utrecht A4 » richting Amsterdam » neem afrit 8 Leidschendam » N14 richting
Wassenaar » N44 richting Wassenaar » LA richting Duinrell » volg borden RS 80.

Auto: vanuit Amsterdam A44 P richting Den Haag Centrum » RA richting Wassenaar » volg borden
RS 80.

LET OP
De A12 is in dit weekend afgesloten. Op de website van RS80 staat een kaartie met de omleidingsroutes
via (noord) - N11 » A4 of (zuid) - A20 » A13

Bepijling: Soms maken we gebruik van extra krijtpijlen op de weg. In de natuurgebieden en in Katwijk
mogen we geen krijtpijlen zetten. We maken gebruik van de RS80 bordjes.

Horeca
SVP geen eigen consumpties nuttigen in een restaurant. Zit je bij een sportclub? Dan is dat meestal
geen probleem

Wassenaar 15 nov 2025: geniet van de duinen, het strand en Katwijk aan zee
De route vanuit Wassenaar is weer een mooie, we verlaten Wassenaar en gaan door het Panbos. Dit is
een prachtig bebost duingebied.

Het was ooit jachtgebied van de Heren van Persijn. Sinds 1900 is het landgoed voor verschillende
doeleinden gebruikt. We krijgen de drakentanden te zien gaan langs een gedeelte van de antitankmuur.
Door de eerste rijen lage drakentanden werden de tanks gelanceerd tot op de hogere drakentanden,
waardoor de tanks zwaar beschadigd raakten of kantelden.

We wandelen door het duingebied Berkheide en gaan tussen de historische Akkerlandjes door. We gaan
weer eens langs de Soefi Tempel Katwijk.

Soefitempel

De Soefitempel is een tempel met een Uivormig dak en is ontworpen door Samuel van Embden. Het is
een tempel die open staat voor universele erediensten. Doel van dit broeder- en zusterschap is de
(godsdienstige) kloof tussen oost en west te verenigen.

We wandelen weer verder en zijn van harte welkom bij Tennispark Zee en Duin voor een horecarust. Bij
LTC is er een aanbieding voor vers gemaakte tomatensoep met heerlijke gehaktballetjes en een broodje
kroket en een drankje voor 10 Euro.

Uitgerust gaan we verder en komen terecht bij de boulevard van Katwijk aan Zee.
Voordat we de boulevard opgaan zien we het bronzen beeld “ik ben tussen hemel en aarde”.

We lopen verder over het pad door een strookje duinen langs de boulevard, waar we verschillende
beelden zien. We lichten er een paar uit.



Halverwege de boulevard lopen we langs de beeldengroep “Maatjes”, de vijf figuren staan symbool voor
Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee, Katwijk Noord, Rijnsdorp en Valkenburg, de vijf dorpsdelen van
Katwijk. In het museum staat een kleinere versie die ze de “vijf haringeters” noemen.

Aan het einde staat het Monument voor omgekomen Katwijkse zeelieden. Je kunt er doorheen kijken en
daardoor je de tekst kunt lezen. Er staan 273 namen op van diegenen die vanaf 1919 tot heden op zee
zijn gebleven.

We lopen over de Buitensluis en zien daar de “Toren van Kalla”. Dit kunstwerk is ca. 1,5 m hoog en
staat op de plek vlakbij waar het Romeinse fort de Brittenburg lag. Het fort zelf ligt in de zee en was het
meest west gelegen fort van Lugdunum Batavorum (Katwijk). De toren zelf verwijst naar het verhaal dat
Caligula zijn soldaten op het strand opstelde en daarna de overwinning op de oceaan claimde. Het LAW
pad Romeinse Limes start in Katwijk aan Zee. Veel wandelaars zullen dit kunstwerk herkennen.

We gaan nog net door de Coepelduinen, een welkome afwisseling na de boulevard, even genieten van
de duinen. Daarna gaan we weer terug over de Binnensluis en lopen langs het Koning Willem Alexander
gemaal (1881). Daar spraken we met iemand die hier van alles over wist te vertellen en ons even liet
meegenieten van de kwarts zonsverduistering.

Er is gekozen voor een zo mooi mogelijke route door Katwijk aan Zee, het is afwisselend.
We wandelen rond de Andreaskerk

De Andreaskerk is kenmerkend wit en is genoemd naar apostel Andreas, onder meer schutspatroon van
de vissers. De kerk is gebouwd omstreeks 1460 als kruiskerk met een driebeukig schip. In 1571 werd de
kerk geplunderd door de watergeuzen. Jacob van Billeken werd op 23 of 24 juni gevangen genomen,
verhoord en opgehangen in de duinen van Katwijk. Tijdens het beleg van Leiden werd het dak en het
bovenste deel van de muren van de kerk vernield. Vermoedelijk is tussen 1580 en 1590 het zuidelijke
schip herbouwd. De klok dateert uit 1594. Tijdens de 2° WO is de kerk evenals de huizen langs de
boulevard afgebroken om voldoende schootsveld creéren. De kerk is daarna herbouwd.

We gaan weer verder een lopen door de Andreashof

De witte huisjes waar we tussendoor lopen zijn gebouwd in de jaren 50 en onderdeel van de
wederopbouw. De huisjes zijn gebouwd op de plaats waar voor de oorlog de visserijhuisjes stonden. Erg
leuk om tussen door te lopen.

Daarna krijgen we de Vuurbaak te zien. Het is na de Brandaris het oudste bewaard gebleven
vuurtorengebouw van Nederland. De toren heeft een hoogte van 12 meter. In 1605 werd bij stadhouder
Prins Maurits het verzoek ingediend om een vuurbaak te bouwen. In navolging van Katwijk kreeg elke
vissersplaats aan de kust zijn eigen vuurtoren of vuurbaak.

Vroeger lag op het platte dak een rooster waarop een houtvuur werd gestookt, later een kolenvuur en
halverwege de 19° eeuw werd een olielamp met reflector in het lichthuis geplaatst. Het visserslicht werd
alleen ontstoken als er schepen van de eigen vloot waren uitgevaren.

We lopen naar LTC Zee en Duin voor de 2°¢ horecarust om even uit te rusten, de aanbieding geldt nog
steeds.

Uitgerust lopen we verder door de duinen (Hollands Duin) en over het strand. Altijd heerlijk om even
overheen te lopen. We verlaten het strand via Strandslag de Ruyter en gaan bijna aan het eind nog even
door het Van Pallandtbos en terug naar de start.

25 km krijgt de volledige route, zonder het stuk van de 10 km.
15 km gaat niet door Katwijk aan Zee, maar gelijk na de horecarust door de duinen en over het strand.

10 km

Krijgt een andere route en splitst zich al vrij snel af en gaat door Rijksdorp. Een prachtige villawijk die
gelegen is tegen de duinen. Rijksdorp was een leengoed waarvan de geschiedenis teruggaat tot de
veertiende eeuw. De route gaat door een strookje bos dat het Van Pallandtbos wordt genoemd.

Restaurant De Klip is weer geopend en zit klaar om onze wandelaars te ontvangen.
Vervolgens gaat de route langs de ingang van Duinrell en langs de Dorpskerk van Wassenaar

Dorpskerk

De dorpskerk in Wassenaar dateert deels uit het begin van de 12% eeuw. In de noordgevel van de kerk
zijn nog de sporen te zien van het oorspronkelijke, in tufsteen gebouwde kerkje uit ca 1100. De rest van
de kerk is uit ca 1450.



We slingeren verder door Wassenaar en komen uit in het Parkje met muziekkoepel. Altijd leuk om langs
te lopen. Daarna krijg je zicht op Molen Windlust, een korenmolen uit 1821. We gaan over het
historisch plein met de pomp. Het was een stenen pomp uit 1703, die vervangen is door een gietijzeren
exemplaar in 1869.

Daarna gaan we door Oostdorp naar de finish.

Volgende wandeltocht: Sportpark Brasserskade DHC Voetbal, Brasserskade Sportring 2, 2616 LK
Delft

Openbaar vervoer:

Trein: Delft » neem bus 60 richting Nootdorp Metro » uitstappen halte Defensie » volg pijlen RS80
naar startlocatie (450 m)

Auto: A13 » afrit 8 - Delft-Noord » Brasserskade aanhouden » volg borden RS 80

20 dec 2025 - Delft — loopt als een ware rondleiding en gaat door de natuur

Trek je wandelschoenen weer eens aan en kies voor 5, 10, 15 of 25 km.

We starten vanuit DHC voetbal, die een prachtige historische kantine heeft. Delft is een van de oudste
steden van Holland, is gelegen aan de Schie en kreeg in 1246 stadsrechten van Graaf Willem Il van
Holland.

Willem van Oranje heeft er vanaf 1572 geresideerd en is er in 1584 vermoord. Delft draagt de naam
Prinsenstad en is toeristische trekpleister dankzij de historische binnenstad met zijn vele grachten. Je
wandelt eerst door het hertenkamp en daarna door Delft.

Je krijgt highlights te zien als het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Gist en Brocades fabriek,
de Watertoren (1895), het Hofje van Pauw (1707), Molen de Roos (1679), de Bagijnetoren (1500), het
Agnetapark (1884), het oude Stationsgebouw (1885), het Arsenaal (1602), het Sint Barbaraklooster
(1405), het Sint Agathaklooster (1403), nu het Prinsenhof, de Oude Kerk (1246), het Gemeenlandshuis
van Delfland (1505), de Sint Hypolytuskapel (1400), het Meisjeshuis (1578), het Oude Stadhuis (1200),
de Nieuwe Kerk (1351) met het praalgraf van Willem van Oranje, het Vermeercentrum (voormalig
Gildehuis van voor 1661) en de Oostpoort.

Omdat er veel monumenten zijn die stuk voor stuk echt de moeite waard zijn verwijs ik naar de volgende
nieuwsbrief die wij sturen aan wandelaars die lid zijn van onze mailinglist.

We lopen vervolgens weer rond in de natuur ten oosten van Delft. Echt afwisselend omdat er veel moois
te zien is. Daarna gaan we het Delftse Hout door en nemen nog even een kijkje in het Arboretum-
Heempark.

Klein Delfgauw, de Bieslandse Bovenmolen (1799) en de mooie paadjes door het Bieslandse Bos
mogen natuurlijk niet ontbreken. Al met al een mooie tocht om te lopen. Meer informatie is te lezen op
onze website.

25 km lopers krijgen de volledige route.

15 km lopers krijgen de stedelijke route en gaan door het Delftse Hout.

10 km lopers krijgen een verkorte stedelijke route en gaan door het Delftse Hout
5 km lopers wandelen door het mooie Delftse Hout

Terugblik Rhoon

Helaas was het weer wat minder. Mede daardoor waren er veel minder deelnemers dan in Oudewater.
Leuk was dat het startschot door burgemeester Pille werd gegeven. Het was een mooie route en als
iemand deze nog wil lopen, kijk dan op de website van RS80. Je kunt je nog inschrijven voor de
individuele tocht t/m 16 november 2025.

Calamiteiten
Indien u tijJdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot 16.30 uur bereikbaar
onder nummer 06 1251 5917. In noodsituaties bel 112.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het bestuur,
noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of veroorzaken van
ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer
medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene.



